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1983. Jette-aan-zee
Een blik over het muurtje van Esseghem...

Die zomer had Wodek van Atelier 340 een licht waanzinnige droom: een vergeten steeg met
hobbelige kasseien in een verre uithoek van Jette omtoveren tot een strand. Met steun van de
gemeente en tientallen artiesten ondergaat de Rivierendreef een opmerkelijke metamorfose.
Over bijna 2000 m? verdwijnen de kasseien onder 500 ton zand. Parasols en ligstoelen
verschijnen, luidsprekers brengen het ruisen van de golven en het krijsen van meeuwen tot
leven. De illusie is compleet. Voor de buurtbewoners - van wie velen al jaren dromen van een
onbereikbare vakantie aan zee - komt de oceaan eindelijk dichtbij. Drie maanden lang, gewoon
voor hun deur.

Een kwarteeuw later duikt de droom weer op. In 2006 laten dezelfde kompanen de Noordzee
schuimen in het hart van Jette. Eén weekend lang wordt de Rivierendreef een imaginaire
badplaats, waar strand en zee elkaar ontmoeten, waar je door het zand wandelt, door het water
waadt en van een cocktail aan de strandbar geniet.

Het strand is niet verdwenen. Het ligt te wachten onder de kasseien. Imagine...
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(© Postkaarten Aurore d’Utopie, alias Paul Gonze, & Atelier 34zero. De video over Jette-aan-Zee in 1983 is hier te vmden}
https://vimeo.com/778029109?fl=pl&fe=sh
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