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De kleine geschiedenis van een groot huis 

In januari 1920 verruilt dokter F. De Meester zijn geboortestad Roeselare voor Jette, waar hij 
zich vestigt in Esseghem, in de Leopold I-straat 306. Al snel ontstaat het plan om een eigen 
familiewoning te bouwen. Op de hoek van de Leopold I-straat en de Amélie Gomandstraat, 
schuin tegenover zijn toenmalige woning, ligt nog een braakliggend perceel. Daar laat hij een 
imposant hoekhuis optrekken, ruim genoeg voor zijn gezin met acht kinderen. In 1929 neemt de 
familie haar intrek in het nieuwe huis. 

Dokter De Meester overlijdt in 1941. Twee jaar later beslist zijn weduwe Jette te verlaten. Samen 
met haar kinderen verhuist ze naar Middelkerke, en het grote huis wordt verkocht aan de 
Zusters van Barmhartigheid. In 1969 komt het pand in handen van de Broeders van Don Bosco, 
beter bekend als de Salesianen. Ook hun aanwezigheid blijkt echter niet blijvend. De buurt wordt 
steeds drukker en lawaaieriger, terwijl hun gemeenschap tegelijk kleiner wordt. In 1977 
besluiten ze het gebouw opnieuw te verkopen.  

In diezelfde periode is het Vlaamse Ministerie van Cultuur net op zoek naar karaktervolle 
gebouwen in Brussel die een culturele functie kunnen vervullen. In Jette krijgt het pand die rol 
als vaste stek voor de Nederlandstalige verenigingen, onder de naam ‘Huize Essegem’. Later 
groeit dit uit tot ‘Gemeenschapscentrum Essegem’, met ‘Taverne Ter Linden’ als een van de 
weinige eetgelegenheden in de Esseghemwijk. 

 


