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De laatste van de zeven Esseghemvijvers, eeuwenlang het kloppend hart van Esseghem… Ze 
waren aangelegd door mensenhanden om een woeste waterloop te bedwingen, de ‘Jette’ (later 
omgedoopt tot ‘Molenbeek’). Maar ze waren ook een onuitputtelijke watervoorraad voor 
mensen, akkers en dieren – tegen betaling. En ze boden een welgekomen visbestand – 
welgekomen, want de vraag naar vis was groot, aangezien er toen vele dagen in een jaar waren 
dat katholieken geen vlees mochten eten. Sommige vijvers hadden een ‘motte’, een kunstmatig 
eilandje met daarop soms een kasteeltje. Een foto uit 1920 toont het laatste van die kasteeltjes, 
La Folie, te midden van wat ooit de grootste van de Esseghemvijvers was. Het kasteeltje was in 
1739 gebouwd door Meester Schoenmaeker Gilles Weyman. In 1925 wordt het gesloopt en de 
vijver gedempt om plaats te maken voor de Heilig-Hartlaan. Van La Folie is vandaag geen spoor 
meer te bekennen – behalve dan (onbedoeld) in de naam van het rusthuis dat nu zijn plaats heeft 
ingenomen: ‘Home Castel’. 

 


