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De vroegste landkaart waarop het gehucht Esseghem terug te vinden is: een handvol huisjes,
opgetrokken ‘in leem en gedeckt met strooy daeken’. Linksboven is de Abdij van Dieleghem te
zien en in het midden Jette Dorp. Brussel ligt buiten de kaart in het verlengde van de onderste
veldweg. Getekend door Jacob van Deventer rond 1555.




