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De naam van het oude gehucht ‘Esseghem’ is een verbastering van het Frankische ‘Esso-Inga-
Heim’: de nederzetting (heim) van het gezin/de afstammelingen (inga) van Heer (clanleider of 
krijgsheer) Adzo (Esso). Op het grondgebied van het huidige Jette zouden destijds vier zulke 
Frankische hofsteden of rurale domeinen bestaan hebben. Esseghem was er één van. Waar de 
Frankische hoeve precies gestaan heeft, hoe groot ze was en hoe lang ze bestaan heeft, weten we 
niet. Alleen de naam heeft de tand des tijds doorstaan. Alle andere sporen van de Frankische 
aanwezigheid zijn uitgewist. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straatmozaïek in de Esseghemstraat door Anne Minne, 
geïnspireerd op een tapijt, gerealiseerd door René 

Magritte en zijn echtgenote Georgette en tentoongesteld 
in het Magrittemuseum in de Esseghemstraat. 

 


