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Er was eens, heel lang geleden, een piepklein gehucht in een weidse vlakte. Het gehucht heette 
Esseghem, naar een oude Frankische hofstede die er ooit gestaan had. Het lag pal in het midden 
van het uitgestrekte Esseghemmervelt, tussen de parochies van Jette en Laken. Duidelijke 
grenzen waren er niet en dus maakten de pastoors van beide parochies met regelmaat ruzie 
over de opbrengsten van de eigendommen in dat betwiste gebied. Het gehucht vlijde zich tegen 
zeven vijvers aan, aangelegd door mensenhanden om het tegen een woeste waterloop te 
beschermen, de ‘Jette’ (later omgedoopt tot ‘Molenbeek’). 

Zo begint de geschiedenis van Esseghem… 

 

De mogelijke grenzen van het oude Esseghemmervelt (blauwe lijn) en van de huidige 
Esseghemwijk (rode lijn). Het hart van het gehucht Esseghem is omcirkeld in het paars en de 

oude Esseghemstraete is aangeduid in het groen. De lichtblauwe vlekken zijn de oude 
Esseghemvijvers. 


