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Moeder,
in welke wereld leven wij ?

Geopolitiek, ongelijkheid en perspectief 
in de 21e eeuw

Prof. Dr. Em. Rik Coolsaet
UGent Alumnidag

23 maart 2023

Johan Huizinga (1935)

‘We leven in een bezeten wereld…  Alom de twijfel aan de hechtheid 
van het maatschappelijk bestel, waarin wij leven, een vage angst voor 
de nabije toekomst, gevoelens van daling en ondergang der 
beschaving… De wereld maakt thans een intensiever en grondiger 
proces van ontwrichting door dan [vroeger]. Koorts heeft onze tijd 
zonder twijfel. […] Het uitzicht is in nevelen gehuld.’

Johan Huizinga (1945)

‘Een tijdsgewricht van ongehoorde en algeheele structuurverandering 
der geheele maatschappij […] Men vergeet daarbij veelal, eerst eens de 
historie te vragen of  zij ook vroeger wel dergelijke verregaande 
veranderingen heeft aan te wijzen.’



25/03/2023

2

“Tijdsgewricht”

• Van industriële naar postindustriële samenleving
• Revolutie op de werkvloer

• Zware druk op het dagelijks leven

• Een nieuwe mondialisering
• Wereld dringt (opnieuw) onze huiskamer binnen
• Migratie – een geschiedenis zonder einde

• Van Koude Oorlog naar ‘onvoorspelbare’ geopolitiek
• Terugkeer van de oerwetten van de geopolitiek

• Competitie tussen grootmachten
• Samenwerking én confrontatie
• Wereldordes komen en gaan… maar nu: ‘post-westerse orde’
• Maar... invloedszones ?

1994

25 augustus 2006

Is er dan niets nieuws onder de zon ?

• Onze middenklassensamenleving
• Individualistisch
• Onder constante druk
• Ongelijk

2006 2017 7 maart 2023
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Is er dan niets nieuws onder de zon ? 2

• Ongelijkheid – het door de politiek vergeten onderwerp
• De ‘één derde-twee derde’-samenleving

• Hoe lager, hoe zwaarder de druk, hoe donkerder de horizon, 
hoe groter de onzekerheid

• Elke crisis zet ongelijkheid op scherp
• Sociale zekerheid niet langer gelijk aan maatschappelijke 

zekerheid

De Standaard, 19 maart 2022

“Koorts heeft onze tijd”

• … en toen liet “de politiek” het afweten
• “Uitzicht in nevelen gehuld”

• Gemis aan perspectief

• Machteloosheid, angst en onzekerhei

11 december 1991

December 2022

14 september 2021

1993 2006
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“Koorts heeft onze tijd” 2

• Gevoeligheid voor het einde der tijden
• De verleiding van de zondebok

• Migranten
• Moslims

• Elite
• EU
• Woke

11 december 1991

14 september 2021

Le Monde, 3 februari 2023

28 februari 2023

1985

“Koorts heeft onze tijd” 3

• De verleiding van de sterke leider
Ons politiek systeem 
moet grondig veranderen

(21 oktober 2021)

Verlangen naar autoritair bestuur
(2020-2022)

Le Soir, 23 januari 2023

RTBF, oktober 2021
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“Koorts heeft onze tijd” 4

• Ongelijkheid ontrafelt de samenleving… zoals in 
vroeger tijden

• Niet mathematische ongelijkheid, maar gevoelsmatige 
onrechtvaardigheid

Le Soir, 23 januari 2023

Le Monde, 17 juli 2022

Maart 2019

Omgaan met ongelijkheid – Optie 1

• Verschansen in een versterkte burcht
• Zoeken naar houvast

• Identiteit, hét debat van de jaren 90
• Bliksemafleiders zoeken

• Cultuuroorlogen

1993
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Omgaan met ongelijkheid – Optie 2

• “De boel bij elkaar houden”
• “Met z’n allen erbij horen”: gedeelde toekomst verbindt

• Ook voor solidariteit bestaat een draagvlak
• Geen altruïsme, maar maatschappelijke zekerheid
• Een goede samenleving is een samenleving die iederéén 

toelaat zijn en haar leven te verbeteren


