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In een foto op pagina 2 van Het Laatste Nieuws 
van vandaag is de absurditeit van een oorlog 
beter samengebald dan woorden ooit zouden 
kunnen uitdrukken. We zijn in al-Faw, het 
zuiden van Irak. Britse soldaten kijken neer op 
twee dode Iraakse militairen in een blijkbaar 
zelf gegraven schutterputje. Ze moeten van plan 
geweest zijn zich over te geven. Een witte vlag 
steekt uit de put. Het mocht niet baten. 
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