
 Wat de flap zegt 

 

‘De Belgische buitenlandse politiek van de jaren tachtig vaart een lome, ongeïnspireerde 
koers, net op het moment dat de krijtlijnen van het internationale verkeer hertekend 
moeten worden.’ 

 Met deze conclusie besloot Rik Coolsaet zijn in 1987 gepubliceerde en momenteel nog 
steeds enige overzichtswerk over de Belgische buitenlandse politieks vanaf 1830.  

Vijf jaar later verschijnt het vervolg daarop, dat de turbulente periode van 1988 tot 1992 
bestrijkt. Welke houding name België aan tegenover de dooi in de Oost-Westrelaties en 
de ontwapeningsvoorstellen die daaruit voortvloeiden ? Hoe reageerde België op het 
ineenstorten van het communisme in het oostelijk deel van het Europese continent en op 
de Golfoorlog ? Welke rol heeft ons land opgeëist in het Europese eenwordingsproces ? 
En hoe evolueerden met zijn Afrikaanse oudkolonie, Zaïre ?  

In Klein land, veel buitenland vertelt de auteur voor het eerst in detail, en veelal vanuit 
eerste hand, hoe de Belgische regering gereageerd heeft op die complexe realiteit, welke 
resultaten geoogst en welke kansen verkeken werden. Op een verrassende manier weet 
hij de recente gebeurtenissen aan elkaar te rijgen. 

Een discrete blik achter de schermen van de diplomatie. 

 


